
 

 

Kampeerweek Kessel april 2024 
 
Het was de eerste kampeerweek van de NAKC in 2024. 12 deelnemers in 
Kessel Limburg op de Oda hoeve. Dat bleek een zorgboerderij te zijn zonder 
dat de boer boerde. Geen vee, geen akkers meer. Het was een SRV camping 
maar een grote. Veel kampeerplekken en je had de ruimte. Wij stonden op 
het laatste veld met flinke afstand tot de overkant. Het sanitair gebouwtje was 
even lopen, er was ook nog bij de receptie een groter gebouw waar een van 
ons iedere dag heen liep want het was daar lekker warm. En dat was wel fijn, 
want koud was het, die eerste week.  
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En nat. We hadden gelukkig een mooie grote recreatieruimte tot onze 
beschikking. Daar was de koffie, de borrel en ‘s avonds een wedstrijdje 
rummi cuppen. Aanwezig was nog een groep, voornamelijk grijze hoofden, uit 
Eindhoven, die ook borrelden om 17 uur. 
Iedere dag ontstond spontaan een groep die lange afstanden fietsten en een 
groep met een korte trip. De omgeving, vooral langs de Maas was erg mooi 
en we redden het vaak om aan de vlaai te zitten wanneer er een regenbui los 
barstte. 
In een erg gezellig truckers café hebben we ons etentje gehad. Zoervleisch 
werd door enkelen gegeten, voor mij nostalgie. 
De week werd door iedereen als heel gezellig ervaren en we namen in tranen 
afscheid. Grapje. 
 

 
Met dank aan Ietje 


