Kampeerweek NAKC Hoogwoud (West Friesland)

Van 25 mei tot 1 juni 2024

Hoogwoud (West-Friesland)

En altijd weer de vraag als bezoeker van een gebied: waar komen we terecht en heeft deze plek, in
dit geval Hoogwoud in Noord-Holland, een interessante geschiedenis. Het zijn altijd weer de vragen
die bij je opkomen als je naar een niet zo of weinig bekende bestemming afreist. Je kunt het uit het
huidige landschap niet meer afleiden, daarvoor is het menselijk ingrijpen in de loop van de eeuwen
te ingrijpend geweest. Maar zo’n 1.000 jaar geleden maakten de bewoners van Noord-Holland deel
uit van een internationaal handelsnetwerk met o.a. de Vikingen en de daarbij behorende cultuur en
financiéle infrastructuur. In 2021 zijn door een detectorzoeker in Hoogwoud een middeleeuwse schat
ontdekt bestaande uit vier gouden oorhangers, twee stukken goudblad en 39 zilveren munten. Deze
vondst illustreerde nog eens de belangrijke positie welke Noord-Holland in die tijd innam. De twee
paren oorhangers zijn op basis van hun stijl gedateerd tussen 1000 en 1050. Ze zijn bijzonder omdat
ze hybride zijn: de maansikkelvorm is afkomstig uit Byzantium, het filigraan is typisch voor het Heilige
Roomse Rijk (met name Duitsland) en de gravering is kenmerkend voor Frisia en Scandinavié. De
zilveren munten zijn afkomstig uit het Bisdom Utrecht, het Duitse rijk en de graafschappen Gelre,
Kleef en Holland en blijken tweehonderd jaar jonger te zijn. De jongste munten zijn onder
graaf Willem Il van Holland geslagen in 1247 of 1248. Maar ook de vondst van “Cees de steentijd-
man” toont aan dat het gebied al heel lang werd bewoond, in dit geval zelfs zo’'n 2.500 jaar voor onze
jaartelling.

Camping Boven 't Maaiveld

Als leden van de NAKC komen we op veel campings met ieder zo hun eigen vaak bijzondere kenmer-
ken. En deze camping was er weer een waar je aangenaam wordt verrast door de ligging en de wijze
waarop de camping is ingericht. Daarbij word je op een heel prettige manier ontvangen met voor
iedere gast een welkomstkaart met daarop vermeld de plek welke voor je was gereserveerd.

De huidige eigenaren hebben deze camping vier jaar geleden overgenomen en geheel naar eigen
inzicht vorm gegeven. Met 1¢ klas sanitair en mooie plekken omzoomd door begroeiing waar ook de
vele zangvogels zich door aangetrokken voelden. ledere ochtend wakker worden gezongen betekende
een mooi begin van de dag. En de dag werd vaak weer besloten met een privéconcert voor het slapen
gaan vlak naast de caravan of camper.

De camping heeft een voormalig kassencomplex op een wel heel bijzondere manier ingericht als ver-
blijf bij minder goed weer en met veel aandacht voor de kinderen. Allerlei soorten speelgoed en -
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hoekjes met buiten de kas een sloot met kano’s waarmee de gasten en zeker de kinderen zich naar
hartenlust kunnen uitleven. De sloot loopt aan alle kanten dood dus stiekem er vandoor gaan of ver-
dwalen was uitgesloten, wat een fijne gedachte voor de ouders moet zijn. Verder was er een bar, je
kon in het weekend patat bestellen en er waren tafels, stoelen en zithoekjes waar je met het glas in
de hand lekker bij kon kletsen.

Vlakbij de camping is Tuincentrum De Boet gevestigd, een van de grootste tuincentra van Noord-
Holland en misschien wel van Nederland. Het is niet te filmen hoe groot en uitgebreid dit bedrijf is en
wat je er allemaal kunt kopen op het gebied van tuin, terras en alles wat daar maar een beetje mee
van doen heeft. En het mag gezegd: de koffie met een gebakje erbij was van goeie kwaliteit en ook
nog eens tegen een redelijke prijs. De supermarkten waren niet ver weg waarvan de Aldi het dichtst-
bij. Met de Spar in het dorp als een soort uit de kluiten gewassen buurtsuper met een postbus van
PostNL voor de ansichtkaarten en nog een paar van dit soort functies.

Als uitvalsbasis voor fiets- en wandeltochten (of het uitlaten van de hond) biedt de camping wat min-
der mogelijkheden. Voor Lotje, de hond van letje werd het wat dat betreft een eentonig weekje maar
ze schikte zich in haar “lot” en mocht als troost altijd mee met onze uitstapjes en dan vermaakte ze
zich prima.

Bezienswaardigheden
Mits je bereid was om in de auto te stappen hadden we een groot aantal leuke en interessante be-
stemmingen binnen bereik. Want waar zijn we deze week, in steeds wisselende groepjes niet alle-

maal geweest?

Medemblik was op 15 km afstand goed bereikbaar en populair bij een aantal van ons. Wat te denken
van een bezoek aan het Stoommuseum en de levendige haven met daar vlakbij het kasteel Radbout!
Medemblijk leent zich bij uitstek voor een stadswandeling door het oude centrum en heeft heel veel
te bieden om een terrasje te pikken of een ijsje te scoren.

Bergen ligt met de auto op rijafstand en was een wandeling door dit kunstenaarsdorp met o.a. de
beroemde Eeuwige Laan meer dan waard. Met wat betreft het clubje van die dag tot besluit (net toen
we een stortbui over ons heen kregen) koffie met een appelpunt. En wat betreft dat laatste, hier was
het woord “joekel” echt op z'n plaats, en lekker!!!!

Daarna was Texel aan de beurt wat een doorslaand succes is geworden. De boottocht geeft je sowie-
so al het gevoel op vakantie te zijn en omdat we de fietsen mee hadden lag het hele eiland voor ons
open. Ton moest weliswaar een fiets huren maar dat ging heel soepel en tot volle tevredenheid van
de huurder. In Den Burg bezochten we het Museum Kaapskil waarin o.a. de wereldberoemde jurk uit
de 17° eeuw wordt getoond welke door amateurduikers was gevonden in het zg. Palmhoutwrak uit
dezelfde periode.




Je staat echt versteld als je ziet hoe gaaf de jurk bewaard is gebleven en de rijkdom van de stof, de
stiksels en de versieringen daarop. Plus wat er verder in het museum nog te zien was uit een lang
vervlogen maar niet minder interessante tijden uit onze vaderlandse geschiedenis. Er was ook een
buitenexpositie waar o.a. een zg. “hoisie” stond boven de sloot met de toen gebruikelijke “natuurlijke
en biologisch verantwoorde afvoer van de resultaten van onze stofwisseling” (keurig verwoord,
toch?). Wat Mariline daar te zoeken had weten we nog steeds niet maar ze kon of haar nieuwsgierig-
heid niet bedwingen of ze moest hoognodig. Bij het openen van het “hoisie” klonk er een door merg
en been gaande gil want het “hoisie” bleek al bezet te zijn. Om het in het Westfries (of Zaans) te ver-
woorden: “ut laikt krek een mins”

Het was deze week nogal wisselvallig weer dus ook in Den Burg werden we op enig moment getrak-
teerd op een regelrechte stortbui. Gelukkig was deze van korte duur zodat we op tijd weer verder
konden om de fietstocht af te maken en weer op tijd bij de boot te zijn.

Twisk is een vlak bij Hoogwoud gelegen dorp wat beroemd is geworden door de vele authentieke
stolpboerderijen met als een van de belangrijke kenmerken de vele originele schoorstenen welke
bewaard zijn gebleven. De architectuur hiervan is bijzonder en gaf aan hoe welgesteld de eigenaar
wel was. Jammer dat er zoveel verloren zijn gegaan, mede omdat het restaureren of herbouwen er-
van nogal kostbaar was. Dus kwam er vaak een weinig tot de verbeelding sprekende vierkante
schoorsteen voor terug.

De stolpboerderijen vinden hun oorsprong in de drooglegging van de vele meren in die tijd. Deze
werden, gefinancierd door rijke kooplui en reders uit Amsterdam, omgevormd tot polders met vrijwel



uitsluitend een agrarische functie. Waarmee door diezelfde investeerders weer veel geld werd ver-
diend. Er werden nieuwe woonvormen en agrarische technieken ontwikkeld met de stolpboerderij als
een van de belangrijkste als resultaat.

Een paar van ons togen een dag later naar Wieringen om vanuit het dorpje Stroe een wandeling te
maken over de dijk langs het Wad en binnendoor weer terug naar Stroe. Er is daar een klein museum
wat we graag hadden willen bezoeken maar het was die dag helaas gesloten. Volgende keer beter
zullen we maar zeggen. En kijk eens naar deze foto: de twee oudsten van de club opboksend tegen
weer en wind en die zich door niets en niemand tegen lieten houden, dat zijn nog eens kerels!!

Om ook het Fort Kijkduin met een bezoek te vereren moesten we toch weer in de auto klimmen maar
ook dat bleek weer een prima dag te zijn geworden zo hebben wij ervaren. Je kunt tegen de persoon
Napoleon op vele manieren aankijken maar hij drukt ontegenzeggelijk nog steeds een belangrijke
stempel op ons hedendaagse leven. Denk daarbij aan onze familienamen welke door hem zijn gein-
troduceerd net als een belangrijk deel van onze infrastructuur zoals wegen en verdedigingswerken
waaronder dus ook Kijkduin. In het fort zijn we ondergronds door een hele lange en smalle gang ge-
wandeld welke alleen was te bereiken middels een smalle wenteltrap met een heel korte draai. Je
moest even een paar keer ademhalen voordat je hiertoe overging maar het bleek een bijzondere
ervaring te worden.




Ook het Zuiderzeemuseum in Enkhuizen stond op onze bucketlist dus daar besteedden we de vrijdag
aan, tevens de laatste dag dat we nog bij elkaar zouden zijn want wat gaat zo’n week toch altijd weer
abnormaal snel. Vanaf het NS-station een stukje varen naar het museum met zijn erfgoed, palingroke-
rij, kalkovens en vele andere bezienswaardigheden, we kwamen letterlijk tijd tekort. Voor de liefheb-
bers dus een uitdaging om ook de rest nog eens te bezoeken en te bekijken.

Authentieke touwslagerij of lijnbaan

Overigens gold dat ook voor Texel want het eiland is simpelweg te groot om in een of een paar dagen
te bezoeken. Misschien een NAKC-bestemming voor een van de komende jaren, er zijn wellicht nog
wel een paar betaalbare campings maar dat laten we graag aan de selectiecommissie over, een
mooie uitdaging

Zo’n kampeerweek is niet “klaar” als er aan het eind van de week niet ergens gezamenlijk lekker
wordt gegeten en dat werd deze keer op de donderdagavond in Restaurant “De Hooghe Heren” in
Hoogwoud vlakbij de camping. Kort samengevat: goede gastheer, prima bediening en kwaliteit tegen
een alleszins redelijke prijs. Het werd weer een heel gezellige avond.

Dat was het weer voor deze keer, mijn volgende verslag zal over de kampeerweek op camping De
Peelfluiter in Ospel zijn en ik hoop daar weer velen van de NAKC-familie te mogen begroeten.
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