
Kampeerweek in Lemele 
 
Zaterdag 15 tot 22 juni 2024 op Camping De Eskamp 
 
We waren met 15 deelnemers, enkele leden waren wat eerder gekomen, maar de anderen werden 
een warm welkom geheten door Els met koffie en koek. Zij heeft deze week de coördinatie. Ineke 
staat de hele maand juni op de camping, al moest zij wel verkassen naar ons veld. We krijgen 
allemaal een plaatsje aan de rand van het grote veld. Wat een prachtig gelegen en fijne rustige 
camping. We hebben hier met de club een aantal jaar geleden ook gestaan.  
 

 
 
De omgeving leent zich geweldig voor het maken van prachtige fietstochten. Je kunt alle kanten op 
richting Ommen, Hellendoorn, Nijverdal, Dalfsen, Mariënberg. Vooral de tocht langs de meanderende 
Regge de oevers vol prachtige bloemen was een sprookje. Wat is Nederland toch mooi! 
Af en toe moest er ook een flinke bult, de Lemeler- en de Achemerberg bedwongen worden, vooral 
onder de toerfietsers onder ons een hele uitdaging. 
 

 
 
We gingen in meerdere groepjes op pad. De mannen waren deze week heel eensgezind. Die gingen 
met elkaar op stap met de uitgezette routes van Henk. Soms sloot een van de dames aan. Henk 
vertelde dat zij 250km hadden gefietst. 



In Hellendoorn bij de bakker op het terras, koffie met een heel klein ijsje en een likeurtje met 
slagroom, waar vind je dat nog. Ook terrasjes aan de Vecht het is heerlijk toeven in Salland. 
 
Het weer was van alles wat, dus er werd ook gewandeld. Vanaf de camping liep je zo het bos in. 
Een prachtige omgeving, geaccidenteerd, maar als je boven was had je een geweldig uitzicht. 
Een groepje is met de trein naar Zwolle geweest. En hebben een bezoek gebracht aan  
museum de Fundatie. Er was een tentoonstelling `Noordelijk licht´, natuurfotografie. 
Zij hebben ook een bezoek gebracht aan een heel bijzondere boekenwinkel gevestigd in de 15e -
eeuwse Broerenkerk. Als je in Zwolle bent moet je daar zeker heengaan. 
Als toegift werden zij ook nog verwend met een vleugel en vioolconcert in de Grote kerk. 
Liefhebbers hebben zich een dag ondergedompeld in de sauna, waar ze helemaal zen en poedelzacht 
van terugkeerden. 
Omdat we ook naast de heerlijke zon menig regenbuitje op ons hoofd gekregen hebben waren we 
heel blij met de fijne recreatieruimte op de camping. ´s Avonds werd er geklaverjast, Elly heeft de 
kennis na ruim 50 jaar weer opgefrist, Rummikub gespeeld en Ineke had ook het centenspel bij zich. 
Super leuk. 
 
Als je een keer makkelijk wilde doen kon je bij de frituur op de camping je bestelling opgeven en dat 
werd door de eigenaresse aan je caravan bezorgd. Wat een service. 
Marjo had voor de liefhebbers haar gourmetstel meegenomen, waar ze gezellig met elkaar hebben 
zitten eten. En Marion, Henny en Ineke hebben ook verschillende dagen met elkaar wat klaargemaakt 
en samen gegeten. Leuk dat er zo spontaan leuke initiatieven ontstaan. 
 

 
 
Donderdagavond zijn we met de hele groep ´s avonds bij Tante Pos, het voormalige postkantoor van 
Ommen, uit eten geweest. 
 
Henny moest vrijdag helaas afscheid nemen van een dierbaar familielid, op veel te jonge leeftijd. 
Marion bood gelijk aan met haar mee te gaan. Onze club voelt als een grote familie die er is als je ze 
het hardst nodig hebt. 
 
Zaterdag namen de meeste kampeerders afscheid van elkaar na een hele geslaagde week. 
Hartelijk dank voor de goede zorgen van Els. 
 
 
Elly 


