NAKC Kampeerweek Camping ‘t Schouwke, Wouwse Plantage

Van 6 tot 13 september 2025 (alweer de laatste kampeerweek 2025 van de club)

Zoals ook alin het verslag van onze kampeerweek in 2021 in De Wouwse Plantage is aangehaald,
Camping "t Schouwke heeft als uitvalsbasis voor natuur, geschiedenis, cultuur en recreatie veel
te bieden, je raakt er niet gauw uitgekeken

Voor Paulus Potter een beetje veel koeien maar wel prachtig

Met een prachtig bloeiende heide als cadeautje onderweg.

Geschiedenis van de streek

Dit gebied heeft een veelbewogen geschiedenis achter de rug als je bedenkt dat het vanaf eind
15¢ eeuw geleidelijk aan werd ontwikkeld van een ontoegankelijk veenmoeras naar wat het nu
is: een welvarend gebied waar het goed toeven is.



Dit grenswachtershuisje stamt nog uit de 1¢ Wereldoorlog met prachtige illustraties van grens-
bewakers en smokkelaars.

Ook is Noord-Brabant inclusief dit gebied in WO Il getekend door het mislukken van de operatie
Market Garden in 1944 waardoor het strijdtoneel drastisch veranderde. Als gevolg hiervan vond
de weinig bekende operatie Pheasant plaats welke eind 1944 tot de uiteindelijke bevrijding van
Noord-Brabant leidde en daar maakte ook dorpen als Wouw deel van uit. Het heeft behoorlijk
gespookt in die jaren op de grens van Belgié en Nederland.

Er zijn boeken vol geschreven over deze episode in WO Il maar het mislukken van Market Gar-
den heeft er zeker ook toe bijgedragen dat het ontzettend veel tijd, mensenlevens en geld heeft
gekost om na Noord-Brabant ook de rest van Nederland te bevrijden. Zelfs gebeurtenissen als
de spoorwegstaking in 1944/45 en de daaruit voortvloeiende hongerwinter zijn daarop terug
te voeren.

En waar hielden we ons deze week mee onledig?

Dat de coordinatie bij Margreet weer in goede handen was staat buiten kijf, er kwam een volle
doos op tafel met een schat aan ideeén en mogelijkheden voor fiets- en wandeltochten om uit
te kiezen. Er was een ruime keus uit de meest uiteenlopende afstanden, rondjes en bestemmin-
gen dus voor elk wat wils. En vaak goed te combineren met interessante plekjes en plaatsen
tijdens welke fietstochten we in Belgié bijvoorbeeld de Bosbar ontdekten. Midden in het bos
zonder ook maar enige bebouwing in de naaste omgeving, heel bijzonder. Waarbij we in eerste
instantie nog Bosbad lazen maar daar hadden we geen behoefte aan, we hadden geen zwem-

An

kleding mee €3 . Het bleek een dankbare stop te zijn om even te pauzeren, van een goed kop
koffie met wat lekkers te genieten en een sanitaire stop te maken. Helaas heb ik geen foto van
deze bar kunnen terugvinden, jammer!

We mochten ook weer een proefkampeerder begroeten en Luukkie werd dan ook van harte
welkom geheten en als ik me niet vergis hebben we er weer een nieuw lid bij. Het is mooi om
te ervaren dat veel van de proefkampeerders dit jaar zo makkelijk aansluiting vinden bij onze
groep waardoor ook de samenstelling van iedere kampeergroep per kampeerweek voldoende
wisselt om nieuwe contacten te leggen en ideeén op te doen.

Een groep van zo’n acht personen bracht die week nog een bezoek aan Antwerpen en zij kwa-
men, net als de vorige keer heel enthousiast terug. Het weer werkte die dag nog best mee wat
van de volgende dag niet echt gezegd kon worden, dat was een dag van veelal in en bij de cara-
van of camper blijven, wat aan te rommelen en te lezen. Maar al met al kunnen we toch terug-
kijken op een week met veel mooi weer onder het motto: de uitgaander heeft altijd beter weer
dan de thuisblijver.



Misschien is ons lid Harry wel de aanstichter hiervan maar het was opvallend hoe vaak en door
hoeveel mensen een kringloopwinkel werd bezocht. Klaarblijkelijk werkt het aanstekelijk en het
mag gezegd worden, je kunt daar ook altijd lekker rondstruinen en hoeft niet altijd iets te scoren.
Ben je door je lectuur heen, meestal voor minder dan een euro kun je een boek kopen wat een
ander heeft afgedankt maar past in wat je graag nog wilt lezen.

Het was heel jammer dat Henk om gezondheidsredenen moest afhaken en het verstandiger
vond om terug naar huis te gaan. We hielden contact met Henk en waren blij te horen dat het
weer goed met hem ging en dat het heel verstandig is geweest om weer thuis te zijn en met de
arts te kunnen overleggen hoe te handelen.

En dan natuurlijk ons natje en droogje

Al heel gauw ging een bericht rond dat we beslist eens naar restaurant Jagerslust moesten gaan,
ergens gelegen bij een rotonde maar niemand wist meer precies waar. Als Henk en ik op een
dag een fietsrondje maken kwamen we er inderdaad langs en zag Henk Brusselse wafels op de
kaart staan. En ja, toen was ie volkomen verloren en “van de kaart” want- mits goed klaarge-
maakt- dat was het summum van genieten en moest en zou ik proberen. De wafels werden
opgediend met aardbeien tussen de twee helften en een dot heerlijke zelfgemaakte slagroom
er bovenop, het was een echte traktatie. lets dergelijks overkwam Marian en mij toen we tijdens
een fietstochtje in Woensdrecht bij De Pastorie terecht kwamen. Daar serveerden ze zelfge-
maakte appelgebak waar we geen weerstand tegen konden bieden. Dus gingen we voor de bijl
en hadden voor de rest van die dag dan ook maar weinig behoefte aan eten.

Nadat iedereen op zaterdag was vertrokken bleven Marjo en ik voor een paar dagen achter
waarbij we gezelschap kregen van Mariline die de camping had uitgekozen als tussenstop. Die
zondag was het Open Monumentendag en zijn we naar Bergen op Zoom getogen waar we met
onze neus in de boter vielen. We konden het Markiezenhof bezoeken, kregen een fantastische
rondleiding en werden getrakteerd op een middeleeuws toneelstukje met zang en in de kleder-
dracht van die tijd, het was boeiend en gezellig. Met als uitsmijter die avond weer eten bij De
Huiskamer in Wouw waar we ook op donderdagavond met de club hadden gegeten. We waren
toen zo tevreden dat wij die zondag op herhaling gingen en dat was een goeie keus.

Tijdens het diner op donderdagavond met de club viel het op dat de achterkant van het bestek
was ingegraveerd met de naam Van der Valk en die zondag konden we het niet nalaten te vragen
wat de link van De Huiskamer van Wouw hiermee was. De eigenares moest hier erg om lachen
en vond het fijn om het te vertellen. Ze begon met het grapje dat alles was gejat maar een van
de vorige eigenaren was een Van der Valk. De huidige eigenaren hebben het bedrijf destijds
overgenomen en het bestek is nog een restant van wat ze hebben gekocht bij de overname.
Maar ook toen weer met een grap: alle servies was in de tussentijds gesneuveld door onderlinge
ruzies maar niet heus. Dit is nou typisch zo’n adres waar je terugkomt als je in de buurt bent.

Blijft het feit dat we als kampeerclub in winterslaap gaan om elkaar tijdens de brunch begin
maart 2026 weer terug te zien. Altijd weer jammer na zo’n geslaagd seizoen wat weer is omge-
vlogen, altijd weer naar meer smaakt en je de banden met zowel bestaande leden als nieuwe
weer kon aanhalen.

Wormerveer, 21 september 2025

Pieter



